HALLE

Halle viert 800 jaar stadsrechten met een feestjaar vol activiteiten

In 1225 kreeg Halle haar stadsrechten, en dat vieren we in 2025. Met een uitgebreid
feestprogramma laten de stad en verschillende lokale verenigingen inwoners en
bezoekers kennismaken met de rijke geschiedenis en het erfgoed van de stad.

In 2025 viert Halle een bijzondere verjaardag: 800 jaar stadsrechten! In 1225 kende
Johanna van Constantinopel, gravin van Vlaanderen en Henegouwen, stedelijke vrijheden
toe aan Halle. Sindsdien groeide de stad uit tot een plek vol geschiedenis, cultuur en
levendigheid. Het feestjaar staat bol van activiteiten voor jong en oud. Dit zijn vijf
hoogtepunten die je zeker niet mag missen:

Expo ‘Van Akarova tot Thevenet’

5 april tot 31 oktober 2025 & 21 maart tot 30 oktober 2026

In museum den AST ontdek je hoe kunstenaars Halle door de eeuwen heen hebben
afgebeeld. Van oude stadsgezichten tot hedendaagse kunst: deze expo toont hoe de stad
een inspiratiebron is voor generaties kunstenaars. De tentoonstelling loopt van april 2025
tot oktober 2026 en is een must voor wie van kunst en erfgoed houdt.

Locatie: den AST, Meiboom 16, Halle

Info: www.denasthalle.be

Beiaardconcerten
e Zondag 27 april (Erfgoeddag)
e Zaterdag 28 juni (Braderie)
e Vrijdag 15 augustus (OLV Hemelvaart)
e Zondag 14 september (Open Monumentendag)
e Zaterdag 15 november (Marktdag)
e Zaterdag 20 december (Goedgemutst shoppen in Halle)

Tijdens zes sfeervolle concerten weerklinkt de beiaard over de stad. Op verschillende
momenten in het jaar kan je genieten van een prachtig klankspel, met als decor de
historische binnenstad van Halle. Of je nu op een terras zit of bewust een luisterhoekje
opzoekt, de beiaardmuziek brengt een unieke sfeer naar de stad.

Info: www.visithalle.be

Locatie: te beluisteren in het luisterhoekje in het Mariahof

Inhuldiging historische bronzen stadsmaquette

(zaterdag 24 mei)

Den AST onthult voor ‘800 jaar stad’ een bronzen stadsmaquette op schaal 1:600. Dit 3D-
model laat zien hoe het centrum van Halle eruitzag tussen 1871 en 1914. Dankzij het
voelbare ontwerp kunnen slechtzienden en blinden de stad verkennen door te voelen.
Voor kinderen is het een leuke en leerzame manier om meer te weten te komen
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over de geschiedenis van Halle. De Duitse kunstenaar Felix Broerken ontwierp de
maquette. Samen met zijn vader maakte hij al meer dan 250 maquettes in Europa.

Theater 800
(zaterdag 24 en zondag 25 mei)

Toneelverenigingen uit Groot-Halle vieren ‘800 jaar stad’ meteen unieke theaterwandeling.

Begeleid door de reuzen van Halle brengen 5 korte toneelstukjes de rijke geschiedenis en
kleurrijke verhalen tot leven in een luchtige, fantasierijke en soms dolkomische
voorstelling.

Tijdstip: 14u—17u

Locatie: 5 verschillende plekken in de binnenstad

Info: www.theater800halle.be

Mariaprocessie

Pinksteren (8 juni)

Ervaar een eeuwenoude traditie in Halle: de Mariaprocessie. Elk jaar op Pinksterzondag
trekt deze indrukwekkende stoet door de stad ter ere van de Zwarte Madonna van Halle.
Met praalwagens, historische kostuums en muzikale begeleiding komt de rijke
geschiedenis van Halle tot leven. Een unieke gebeurtenis die je niet mag missen! Het
volledige programma en alle details ontdek je op www.halle.be/800jaar.

Tijdstip: 15u

Locatie: Halse binnenstad

Info: www.mariaprocessie.be

Meer over het feestprogramma lees je in de brochure ‘800 jaar stad!’ die onder andere in
het Stadskantoor, Den AST, de bibliotheek en het toerismekantoor te vinden is. Ook op
www.halle.be/800jaar zijn alle activiteiten te vinden.

Info voor de pers:
e Schepen Mark Demesmaeker (toerisme en erfgoed) |
mark.demesmaeker@halle.be
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Van domein tot stad: 5 weetjes over 800 jaar Halle

De keure van 1225: het begin van de stad

In 1225 kreeg Halle officieel stadsrechten van gravin Johanna van Constantinopel. Ze
schreef de eerste stadskeure in het Latijn, vanuit haar kasteel in Kester. Dit document,
ongeveer een halve A4 groot, werd twee eeuwen later vertaald in het laat-
Middelnederlands. Helaas is het originele document verloren gegaan en werd de vertaalde
versie vernietigd bij een brand in het Rijksarchief van Bergen tijdens de Tweede
Wereldoorlog. Toch wordt deze keure gezien als het begin van de stadswording, een
proces dat eeuwen zou duren.

De belegeringen van Halle: een stad die standhield

Halle werd meerdere keren belegerd, maar de stad hield stand. In 1488-1489 weerstond
Halle drie aanvallen van opstandelingen uit Brussel, omdat het trouw bleef aan keizer
Maximiliaan | van Oostenrijk. Honderd jaar later probeerde de protestantse Olivier van den
Tempel de katholieke stad in te nemen en de kerkschatten te plunderen. Zijn troepen
kwamen echter bedrogen uit: hun ladders waren te kort om de stadsmuren te beklimmen.
Op het einde van de 17de eeuw werden de stadswallen en een groot deel van de
stadskern definitief vernield door de troepen van de Franse koning Lodewijk XIV.

De schenking van een miraculeus Mariabeeld

In 1267 schonk Aleidis van Holland, de vrouw van graaf Jan van Avennes van
Henegouwen, een bijzonder Mariabeeld aan de stad. Dit beeld zorgde voor een enorme
toename van de bedevaart naar Halle. De Sint-Martinuskerk werd uitgebreid en de
bloeiende bedevaart leverde de Hallenaren de bijnaam "Vaantjesboeren" op, omdat ze
religieuze vlagjes en souvenirs verkochten aan de pelgrims. In 1874 werd het Mariabeeld
gekroond door de paus, als erkenning van het belang van Halle als bedevaartsoord. Het
beeld staat bekend als de Zwarte Madonna met de kanonballen, omdat het volgens de
legende vijandelijke kanonballen opving in haar mantel tijdens de belegeringen.

Het middeleeuwse Halle vandaag

Hoewel de stad evolueerde, blijven er heel wat middeleeuwse elementen bewaard. De
huidige basiliek, het historische stadhuis en het Oud-Jezuietencollege zijn stenen getuigen
van het oudste stadsverleden. Rond 1400 werd de Leide, een zijarm van de Zenne, met
de hand gegraven om overstromingen te vermijden. De Zenne stroomde tot de jaren 60
nog door het centrum van Halle. Vandaag herinneren straatnamen als Vestingstraat,
Arkenvest, Molenborre, Maandagmarkt, Vissestraatje, Stroppen, Brusselpoort en Bospoort
aan het middeleeuwse verleden van de stad.

Wil je meer info over de geschiedenis van de stad Halle of ben je op zoek naar extra

beeldmateriaal voor je publicatie? Neem dan zeker contact op met d medewerkers van
den AST via denast@halle.be.
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